Gebed voor Wereldvrede

Ik weet dat er maar éen geest is en dat is de geest van God,
waarin alle mensen leven.

Ik weet dat er een Goddelijk patroon voor de mensheid is
en binnen dit patroon is eindeloze harmonie en vrede,
samenwerking, eenheid en wederzijdse behulpzaamheid.

Ik weet dat de geest van de mensheid, die éen is met de geest van God,
zal ontdekken wat de beste methode, weg en middelen zijn,
om toe te laten dat goddelijke liefde stroomt tussen individuen en naties.

Harmonie, vrede, samenwerking, eenheid en wederzijdse behulpzaamheid
wordt zo door allen ervaren.

Ik weet dat er een vrije uitwisseling zal zijn van ideeén,
van culturen, van spirituele concepten, van ethiek, onderwijssystemen en
wetenschappelijke ontdekkingen — want alle goed behoort alle mensen toe.

Ik weet dat, omdat Goddelijke Geest ons alle schiep,
we verbonden zijn in oneindige en perfecte eenheid.

Ik weet dat alle mensen en alle naties individueel zullen blijven,
maar verbonden en als eenheid voor het gemeenschappelijk doel,
vrede, geluk, harmonie en welvaart zullen uitdragen.

Ik weet dat diep in elke persoon, het Goddelijk Patroon
van perfecte vrede reeds geplant is.

Met deze woorden stel en activeer ik, dat in elk persoon en leiders overal,
dit Goddelijk Patroon in actie en tot volle bloei komt, zodat alle naties en
alle mensen zullen samenleven in vrede, harmonie en overvloed, voor altijd.

En zo is het.

Ernest Holmes
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